
Allerheiligen - Allerzielen 
 
 
God en Vader,   
wij mogen ons vandaag  
bijzonder verbonden voelen  
met zoveel mensen die ons zijn voorgegaan. 
 
Wij gedenken hun leven,  
zien weer hun gelaat,  
voelen weer hoeveel zij van ons hielden. 
 
Geef ons de moed om in hun spoor  
het beste van onszelf te geven  
tot wij in U voltooid worden  
in tijdloze eeuwigheid. 
 
 
(Manu Verhulst) 
 
 
God, ik wil U danken  
om al die mensen  
die mij zijn voorgegaan  
naar die andere thuis:  
altijd 'veel te vroeg',  
altijd 'nooit gedacht'. 
 
Ik zie nu weer een dierbaar gelaat,  
beleef weer een verhaal van toen,  
voel weer het vefdriet van toen. 
 
En toch breng ik de moed op om te zeggen:  
God, Gij zijt bedankt  
dat Gij hen op mijn weg hebt gezet. 
 
God, Gij zijt bedankt dat zij,  
op één of andere manier,   
mochten geloven en vertrouwen.  
Gij hebt hen Jezus gegeven: uw nabijheid.  
Hij is met ieder van hen mee de dood ingegaan.  
Hij heeft ons bevestigd dat er hoop en toekomst is,  
dat diegene die in Hem gelooft,  
leven zal, ook al is hij gestorven. 
 
 
(Manu Verhulst) 


