
Als kwade dagen aanbreken 
 
 
Heer God, 
 
Wat de toekomst mij zal brengen  
blijft voor mij een groot geheim.  
Maar ik weet dat een mens  
niets vast in handen heeft.  
Zelfs wat vandaag zijn stevige zekerheid is,  
kan hem morgen definitief ontvallen:  
gezondheid en levenskracht,  
de nabijheid van goede mensen  
en de trouw van vrienden.  
Ik bid U, Heer,  
verlaat ons niet  
als kwade dagen aanbreken  
en het in onze geest  
heel duister wordt.  
Laat niet toe dat we ooit gaan twijfelen  
aan de zin van een gegeven bestaan  
en aan uw eindeloze barmhartigheid. 
 
 
(Valeer Deschacht) 


