De appeltuin aan de Sint-Baafskerk - 2014

De appeltuin achter de Sint-Baafskerk werd aangelegd in 2012 naar aanleiding van
100 jaar Sint-Baafs, met de medewerking van de stad Brugge.

Hij heeft in de voorbije zomer (2014) goede dienst gedaan.

Hij was voor heel wat mensen een plek om even uit te rusten en te genieten.
Studenten konden er terecht om wat te blokken in de zon, en vaak tijdens het
schooljaar kunnen ze er terecht om hun boterhammetjes op te eten.

De verwachting wordt ingelost: een plek van ontmoeting, van op verhaal komen
bij elkaar.

Dat verwoordt ook deze tekst:

Een plek om op verhaal te komen,
een beeld van een appel
met schil en vlees en klokhuis.

Vertel het maar

wat je aan de schil beleeft:

wat je meemaakt en ervaart:

drukke bezigheden

beklijvende momenten

zijn de elementen die je tekenen.

Het is goed bij iemand op verhaal te komen.

Vertel het maar

wat je beroert en bezighoudt,

motiveert, verlamt,

blij maakt of verdrietig,

waaraan je waarde hecht, waarom

wat je belangrijk vindt:

het vlees van de appel.

Het is goed bij jezelf op verhaal te komen.

Vertel het maar

- ook al schieten woorden tekort -

wat de kern, het klokhuis van je leven is,

waar het eerste en het laatste antwoord ligt

op al je vragen.

Het is goed

om in je diepste binnenste op verhaal te komen.

Carlos Desoete




