
Pastorale	Eenheid	Emmaüs
Sint-Andries	en	Sint-Michiels,	Brugge

Bekijk	de	webversie

Onze	vieringen

Misintenties	-	Familienieuws	-	Collecte	-	Lectoren
Overzicht	met	de	misintenties,	lectoren	en	eventuele	collecte	komend	weekend,	en	het
familienieuws	bij	onze	Emmaüsparochie.

Klik	hier

8-9-10	september:	tot	Maria	bidden	om	vrede
Op	maandag	8,	dinsdag	9	en	woensdag	10	september,	telkens	om	8.30	uur	's	morgens,
bidt	onze	Emmaüsparochie	met	een	eucharistieviering	in	de	kerk	van	Sint-Andries	tot
Onze-Lieve-Vrouw	om	vrede.	Deze	jaarlijkse	traditie	vindt	zijn	oorsprong	in	de	nadagen
van	de	TweedeWereldoorlog.	Op	8	september	1944	werd	Brugge	bevrijd.	Maar	in	die
laatste	dagen	van	de	oorlog	werden	hierbij	ons	wel	nog	een	verscheidene	mensen
gefusilleerd	door	de	Duitse	bezetter.

http://emmausparochie.be/wp-content/uploads/Vieringen-week-31-36-in-sjabloon.pdf
https://pe-emmas-st-andries-st-michiels-brugge.email-provider.eu/web/m3dtveono6/y2dzhrd8su?lp-t=1757055583


Startmis	Emmaüsparochie	op	zondag	21	september

Op	zondag	21	september	zet	onze	Emmaüsparochie	haar	nieuwe	werkjaar	feestelijk	in.
Dat	gebeurt	met	een	gezamenlijke	Startviering	in	de	Sint-Baafskerk	om	10.30	uur.	Ze
wordt	opgeluisterd	door	de	koren	van	de	parochie.	Na	de	mis	nodigt	de	Emmaüsparochie
iedereen	graag	uit	voor	de	receptie	buiten	voor	de	Sint-Baafskerk.	
In	het	weekend	van	20	en	21	september	zijn	er	geen	andere	eucharistievieringen	in
onze	kerken.

Za.	6	en	zo.	7	september:	24	uur	voor	Gaza
Van	zaterdag	6	september	om	10	uur	tot	zondag	7	september	om	10	uur	geven	een
tiental	Brugse	organisaties	stem	aan	de	afschuw	die	bij	veel	mensen	leeft	over	het
afschuwelijke	dat	gebeurt	in	Gaza.	Tegelijk	willen	ze	in	dit	jaar	van	de	hoop	blijven
geloven	dat	vrede	en	rechtvaardigheid	mogelijk	is.	24	uur	blijven	we	wakker	en	eten	we
niet.	In	de	24-uren	staan	diverse	activiteiten	gepland.	Ze	zinden	allemaal	plaats	in	de
Brugse	Sint-Jakobskerk.
Info:	Marieke	Verplancke	-	gsm	0488	70	21	31

Bekijk	het	volledige	programma

https://www.paxchristi.be/agenda/24-uur-hongeractie-voor-palestina-brugge


Een	podcast	om	elke	dag	te	bidden
De	podcast	Bidden	onderweg	helpt	jou	elke	dag	van	het	jaar	om	tot	gebed	te	komen.
Door	regelmatig	wat	tijd	te	nemen	om	te	bidden	en	te	mediteren	met	de	Bijbel	zal	je
merken	dat	je	ontmoeting	met	God	makkelijker	wordt.	Leef	dichter	bij	jezelf	en	bij	God
met	deze	dagelijkse	bijbelmeditaties	van	12	minuten.

Beluister	of	download	de	dagelijkse	bijbelmeditatie	van	Bidden	onderweg.

Emmaüs	grenzeloos:	Tallinn	(Estland)

https://biddenonderweg.org/


Een	Emmaüsser	bezocht	Tallinn,	de	hoofdstad	van	Estland,	het	meest	noordelijke	en
kleinste	van	de	drie	Baltische	staten.	In	de	Heilige-Geestkerk	in	de	Oude	Stad	vond	hij	er
dit	Emmaüstafereel.	Het	is	één	van	een	reeks	bijbeltaferelen	uit	zowel	het	Oude	als	het
Nieuwe	Testament	die	deel	uitmaken	van	de	houten	galerij	die	over	bijna	de	hele	lengte
van	de	kerk	loopt.	De	bouw	van	de	kerk	startte	wellicht	al	in	de	eerste	helft	van	de	13de
eeuw,	oorspronkelijk	maakte	ze	deel	uit	van	een	groter	godshuizencomplex.	De	Heilige-
Geestkerk	was	de	eerste	(lutherse)	kerk	waar	de	eredienst	in	het	Ests	gehouden	werd.

Binnenzicht	van	de	kerk.	Het	Emmaüstafereel	is	het	derde	van	rechts

Ook	jouw	foto?
Ontdek	jij	op	reis	of	op	uitstap	ergens	een	Emmaüstafereel?	Een	schilderij,	een
brandglasraam,	beeldhouwwerk	of	wandtapijt	dat	een	scène	van	het	Emmaüsverhaal
voorstelt?
Neem	er	een	foto	van,	en	stuur	ze	naar	kerkenlevenemmausparochie@gmail.com.	Wij
publiceren	je	foto	graag	zowel	in	Kerk&Leven	als	in	onze	wekelijkse	Emmaüsbrief.	Stuur
de	foto	in	voldoende	grote	resolutie	(minstens	350	kb)	als	bijlage	(.jpg	of	.png	bestand)	bij



5	tv-tips	van	Otheo
	

je	mail.	Een	foto	geplakt	in	een	Word-document	is	helaas	niet	bruikbaar.

Goegezeid
"Mensen	struikelen	niet	over	bergen	maar	over	molshopen."

(Confucius	(551	voor	Chr.	-	479	voor	Chr.)	was	een	Chinese	filosoof	en	politicus.)

Emmaüsparochie	bidt

Sinds	het	begin	van	de	oorlog	in	Oekraïne	bidden	wij
op	deze	lokale	pagina's	van	Kerk&Leven	elke	week	een	gebed	om	vrede,

sinds	februari	'22	nu	al	drieënhalf	jaar	lang.
We	wilden	daarmee	blijk	geven	van	onze	solidariteit	met	de	mensen

die	onder	oorlog	en	geweld	gebukt	moeten	gaan,
en	onze	Emmaüssers	woorden	geven	om	die	solidariteit	te	uiten.

Maar	er	zijn	nog	zovele	andere	zaken,	goede	en	kwade,	die	ons	bezighouden
en	waar	wij	met	God	over	willen	praten.

Niet	dat	wij	vrede	in	de	wereld	en	in	onszelf	plots	niet	meer	belangrijk	vinden.
Integendeel.

Wij	willen	in	ons	deel	van	Kerk&Leven	plaats	blijven	maken	voor	elke	week	een	gebed.
Maar	wij	willen	voortaan	ook	al	het	andere	dat	ons	hart	en	onze	geest	bezighoudt

een	plaats	geven.
Deze	week	doen	we	dat	met	een	gebed	dat	geïnspireerd	is	door	de	Zaligsprekingen.

Wij	danken	U,	God,
voor	mensen	die	kunnen	delen

om	anderen	een	menswaardig	bestaan	te	verzekeren,
voor	hen	die	hun	huis	gastvrij	openstellen.

Wij	danken	U,	God,
voor	mensen	die	kunnen	luisteren

naar	het	leed	van	anderen,
die	wonden	genezen

door	de	pijn	te	helpen	dragen;
voor	mensen	die	kunnen	troosten.

Wij	danken	U,	God,
voor	mensen	die	rust	en	stilte	brengen,
die	oog	hebben	voor	kleine	dingen,

die	zich	verheugen	in	de	grootheid	van	anderen.

Wij	danken	U,	God,
voor	mensen	die	hongeren	naar	gerechtigheid,

die	lijden	omwille	van	het	onrecht
dat	anderen	wordt	aangedaan.

Wij	danken	U,	God,
voor	mensen	die	mild	zijn	in	hun	oordeel,

die	eerbied	hebben	voor	het	leven,

http://emmausparochie.be/wp-content/uploads/5-tv-programmas-week-vanaf-250906.pdf
http://emmausparochie.be/wp-content/uploads/5-tv-programmas-week-vanaf-250906.pdf
https://emmausparochie.be/wp-content/uploads/Onze-5-tv-8.pdf


Hier	vind	je	het	overzicht
van	de	geplande	en	de	recente	uitvaarten
in	de	drie	kerken	van	onze	Emmaüsparochie.

De	Emmaüsparochie	publiceert
de	naam	van	de	overledene	enkel
wanneer	de	nabestaanden	daarmee	instemmen.
Hou	er	dus	rekening	mee
dat	sommige	uitvaarten
niet	in	het	overzicht	opgenomen	zijn.

Facebook Website

Whatsapp

die	hun	hart	openen	voor	vergeving	en	verzoening.

Wij	danken	U,	God,
voor	mensen	die	zuiver	zijn	in	hun	bedoelingen,

die	oprecht	zijn	in	hun	woorden,
die	trouw	blijven	aan	hun	vrienden.

Wij	danken	U,	God,
voor	mensen	die	zich	spiegelen
aan	de	levenswijze	van	Jezus.

Laat	hun	voorbeeld	ons	aansporen
om	zelf	ook	in	zijn	voetspoor	te	treden.

Koorrepetities
Emmaüskoor
Repetitie	op	maandag	8	september	om	19	uur	in	P.C.	Valkenburg

Solied
Repetitie	op	vrijdag	5	september	om	19.15	uur	in	P.C.	Valkenburg
Repetitie	op	vrijdag	12	september	om	19.15	uur	in	P.C.	Valkenburg

Uitvaarten	bij	de	Emmaüsparochie

Wegwijs
Secretariaat	Emmaüsparochie
Parochiaal	Centrum	Valkenburg
Legeweg	83b,	Sint-Andries
tel.	0484	76	25	87	(Anne)
of	0473	46	03	19	(Maria)
open	van	maandag	tot	en	met	vrijdag	9.30-11.30	uur.
Contacteer	hier	het	Emmaüssecretariaat.

Uitvaarttelefoon
gsm	0495	42	22	65	-	7	dagen	op	7

Alle	wegwijsinfo	over	de	Emmaüsparochie	vind	je	op	www.emmausparochie.be.	

Opmerkingen?	Suggesties?
Heb		je	opmerkingen	bij	deze	Emmaüsbrief?	Of	suggesties	voor	de	volgende
afleveringen?
Contacteer	ons	hier.	

Contact
Emmaüssecretariaat

Parochiaal	Centrum	Valkenburg
Legeweg	83b,		8200	Sint-Andries

0484	76	25	87		(Anne)
0473	46	03	19		(Maria)

klik	hier
of

Inschrijven	op	de	Emmaüsbrief

				Volg	ons
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Sint-Andries	–	Sint-Michiels	Brugge	vzw

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	emmausbrief@emmausparochie.be	toe	aan	uw	adresboek.
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