
Pastorale	Eenheid	Emmaüs
Sint-Andries	en	Sint-Michiels,	Brugge

Bekijk	de	webversie

Onze	vieringen

Misintenties	-	Familienieuws	-	Collecte	-	Lectoren
Overzicht	met	de	misintenties,	lectoren	en	eventuele	collecte	komend	weekend,	en	het
familienieuws	bij	onze	Emmaüsparochie.

Klik	hier

Komende	maandag	24/11:	Infoavond	Welzijnszorg

http://emmausparochie.be/wp-content/uploads/Vieringen-week-47-in-sjabloon.pdf
https://pe-emmas-st-andries-st-michiels-brugge.email-provider.eu/web/m3dtveono6/ikppopg8sa?lp-t=1763660786




Solidaire	fakkeltocht	rond	Brugse	gevangenis
Op	zondag	14	december	vindt	van	17.30	tot	19	uur	een	fakkeltocht	plaats	aan	de
buitenkant	van	de	gevangenis	van	Brugge	aan	de	Legeweg.	De	fakkeltocht	wil	een	teken
van	hoop	en	verbinding	zijn	tussen	binnen	en	buiten	de	gevangenis.	Hoop	aanwakkeren
wordt	concreet	door	zelf	een	tastbaar	teken	van	hoop	te	zijn	voor	al	wie	het	moeilijk	heeft.
Ook	de	mensen	in	de	gevangenis	mogen	daarbij	niet	vergeten	worden.	Voor	de
fakkeltocht	is	toestemming	gegeven	door	de	gevangenisdirectie	en	het	Brugse
stadsbestuur.	De	fakkels	worden	ter	plaatse	uitgedeeld.	Er	wordt	wel	gevraagd	vooraf	in
te	schrijven.

Schrijf	in	voor	de	Fakkeltocht	op	14	december

Doe	mee	met	de	digitale	adventsretraite
Volgend	weekend	begint	de	adventstijd.	We	krijgen	de	kans	om	die	tijd	van	verwachting,
hoop	en	verniewing	intens	te	beleven	met	de	digitale	adventsretraite	Als	uw	Woord
opengaat.	Als	deelnemer	ontvang	je	vanaf	zondag	30	november	gratis	elke	dag	een
gebedsmail	met	een	bijbeltekst	en	eenvoudige	reflectievragen.	Hoeveel	tijd	je	eraan
besteedt,	bepaal	je	zelf.	Ontdek	hoe	Bijbelse	woorden	licht	en	richting	kunnen	geven	in
ons	dagelijks	leven.	Vorig	jaar	namen	meer	dan	20.000	mensen	uit	Nederland	en
Vlaanderen	deel.

Schrijf	in	voor	de	digitale	adventsretraite

https://docs.google.com/forms/d/1ltD7kkBXF17nTvoWSQNeMDhYcTvx21LzQ9m30bB8Hmo/viewform?edit_requested=true
https://ignatiaansbidden.org/


Een	schiettent	van	meningen
We	leven	in	een	tijd	waarin	het	publieke	gesprek	een	schiettent	van	meningen	is
geworden.	Van	dialoog	is	nauwelijks	sprake.	Mensen	voelen	zich	heel	snel	geminacht,	en
reageren	daar	op	hun	beurt	op	met	minachting	voor	anderen.	Algemene	boosheid	en
onvrede	zijn	het	resultaat.

Tertio-hoofdredacteur	Johan	Van	der	Vloet	legt	de	vinger	op	een	der	grote	kwalen	in	het
publieke	debat	vandaag	de	dag.

Kalender	Iedereen	Feest!	2026
Vzw	Orbit	brengt	al	voor	de	28ste	keer	zijn	unieke	jaarkalender	uit.
De	Kalender	Iedereen	Feest!	2026	omvat	de	feestdagen	van	de	religieuze	en
levensbeschouwelijke	gemeenschappen	in	België.	Eindejaarsfeesten,
oudejaarsgelegenheden,	verschillende	islamitische	feesten	en	feesten	die	de
hindoegemeenschap	en	de	boeddhistische	gemeenschap	bijeenbrengen,	komen	aan
bod.	Hij	kost	14,50	euro	(excl.	verzending).

Bestel	de	kalender	Iedereen	Feest!	2026

7	katholieke	influecers	wereldwijd
Voel	je	je	soms	alleen	in	je	geloof?
Ontdek	7	katholieke	influencers	wereldwijd,	van	'Religious	Hippie'	tot	'internetbisschop'

https://tertio.be/de-vergeten-deugd/
https://www.orbitvzw.be/product/jaarkalender-feestdagen-religieuze-levensbeschouwelijke-gemeenschappen/
https://www.otheo.be/artikel/voel-je-je-soms-alleen-in-je-geloof-ontdek-7-katholieke-influencers-wereldwijd


Elke	dag	bidden	onderweg
De	podcast	Bidden	onderweg	helpt	jou	om	elke	dag	van	het	jaar	tot	gebed	te	komen.	Leef
dichter	bij	jezelf	en	bij	God	met	deze	dagelijkse	bijbelmeditatie	van	12	minuten.

Beluister	of	download	Bidden	onderweg

Emmaüs	grenzeloos:	nog	een	mooi	Brugs	'zantje'
We	putten	nog	's	uit	de	knappe	collectie	religieuze	'zantjes'	die	een	Emmaüsster
doorheen	de	jaren	verzamelde.	Opnieuw	presenteren	we	een	kwalitatief	hoogstaand
product	van	de	Brugse	steendrukkerij	Van	de	Vyvere-Petit.	De	verrezen	Christus	is
samen	met	twee	van	zijn	leerlingen	op	weg	naar	Emmaüs.	Daarbij	wordt	uitgebreid
geciteerd	uit	de	bekendste	Latijnse	bijbelvertaling,	de	Vulgaat.	Het	citaat	in	de	twee
tekstbalkjes	onder	het	tafereel	met	de	drie	mannen	klinkt	ons	bekend	in	de	oren:	"Mane
nobiscum,	quoniam	advesperascit,	et	inclinata	est	jam	dies.	Alleluia"	-	"Blijf	bij	ons,	want
het	is	bijna	avond	en	de	dag	loopt	al	ten	einde.	Alleluia".	

https://biddenonderweg.org/


5	tv-tips	van	Otheo
	

Ook	jouw	foto?
Ontdek	jij	op	reis	of	op	uitstap	ergens	een	Emmaüstafereel?	Een	schilderij,	een
brandglasraam,	beeldhouwwerk	of	wandtapijt	dat	een	scène	van	het	Emmaüsverhaal
voorstelt?
Neem	er	een	foto	van,	en	stuur	ze	naar	kerkenlevenemmausparochie@gmail.com.	Wij
publiceren	je	foto	graag	in	Kerk&Leven	en	onze	wekelijkse	Emmaüsbrief.	Stuur	de	foto	in
voldoende	grote	resolutie	(minstens	350	kb)	als	bijlage	(.jpg	of	.png	bestand)	bij	je	mail.
Een	foto	geplakt	in	een	Word-document	is	helaas	niet	bruikbaar.

Goegezeid
"Een	persoon	die	geobsedeerd	is	door	de	behoefte	gelukkig	te	zijn,	zal	dat	nooit	zijn.
	Die	obsessie	is	de	belemmering."

(Vernon	Linwood	Howard	[1918-1992]	was	een	Amerikaans	spiritueel	leraar,	auteur	en
filosoof)

Emmaüs	bidt

http://emmausparochie.be/wp-content/uploads/5-tv-programmas-week-vanaf-251122.pdf
http://emmausparochie.be/wp-content/uploads/5-tv-programmas-week-vanaf-251122.pdf
https://emmausparochie.be/wp-content/uploads/Onze-5-tv-8.pdf


Hier	vind	je	het	overzicht
van	de	geplande	en	de	recente	uitvaarten
in	de	drie	kerken	van	onze	Emmaüsparochie.

De	Emmaüsparochie	publiceert
de	naam	van	de	overledene	enkel
wanneer	de	nabestaanden	daarmee	instemmen.
Hou	er	dus	rekening	mee
dat	sommige	uitvaarten
niet	in	het	overzicht	opgenomen	zijn.

Blijf	bij	ons

Heer	Jezus	Christus,
blijf	bij	ons

als	licht	in	onze	duisternis,
als	macht	in	onze	zwakheid,
als	leven	in	onze	dood,
als	troost	in	onze	pijn,

als	kracht	in	onze	bekoringen,
als	barmhartigheid	in	onze	onrust,
als	hoop	wanneer	we	sterven,				

als	Leven	van	ons	leven.

(Margret	Schäfer-Krebs)

Koorrepetities
Emmaüskoor
Repetitie	op	maandag	24	november	uitzonderlijk	van	18.30	tot	19.30	uur,	omwille	van	de
Infoavond	Welzijnszorg

Solied
Op	vrijdag	21	november	is	er	geen	repetitie.
Repetitie	op	vrijdag	28	november	om	19.15	u	in	P.C.	Valkenburg.

Uitvaarten	bij	de	Emmaüsparochie

Wegwijs
Secretariaat	Emmaüsparochie
Parochiaal	Centrum	Valkenburg
Legeweg	83b,	Sint-Andries
tel.	0484	76	25	87	(Anne)
of	0473	46	03	19	(Maria)
open	van	maandag	tot	en	met	vrijdag	9.30-11.30	uur.
Contacteer	hier	het	Emmaüssecretariaat.

Uitvaarttelefoon
gsm	0495	42	22	65	-	7	dagen	op	7

Alle	wegwijsinfo	over	de	Emmaüsparochie	vind	je	op	www.emmausparochie.be.	

Opmerkingen?	Suggesties?
Heb		je	opmerkingen	bij	deze	Emmaüsbrief?	Of	suggesties	voor	de	volgende
afleveringen?
Contacteer	ons	hier.	

Contact 				Volg	ons

https://emmausparochie.be/vieringen/uitvaart/
https://emmausparochie.be/emmaussecretariaat/
https://emmausparochie.be/
https://emmausparochie.be/webmaster/


Facebook Website

Whatsapp

Emmaüssecretariaat
Parochiaal	Centrum	Valkenburg
Legeweg	83b,		8200	Sint-Andries

0484	76	25	87		(Anne)
0473	46	03	19		(Maria)

klik	hier
of

Inschrijven	op	de	Emmaüsbrief
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