
Vakantie, om dankbaar voor te zijn 
 
 
Doe ons dankbaar zijn, God,  
want vakantie mogen nemen is een gunst.  
Wij behoren tot de gelukkigen die daarin mogen delen.  
En we weten het, ons verlangen is soms veeleisend,  
onze grillen maken ons zelfs wispelturig  
wanneer de zon wegblijft of de regen ons humeur beïnvloedt. 
 
De wereld draait maar door en het leven gaat verder: 
kinderen sterven van honger, bossen gaan op in de vlammen  
en legers en rebellen raken met elkaar slaags.  
Vakantie is voor velen onbestaand,  
overleven is eerst aan de orde. 
 
Maak ons dankbaar bij het geluk van onze vakantiedagen.  
Wij danken U voor de overvloed aan zoveel geboden kansen.  
Laat ons af en toe eens stilvallen en ontdekken  
dat het zaad zijn kiemkracht bewaart en vruchten voortbrengt,  
dat na een donkere dag, de zon haar stralingskracht niet verliest. 
 
Doe ons met open handen iedereen tegemoet gaan  
die nood heeft aan een goed woord of een stimulans van hoop.  
Rust ons toe met veel levensenergie om het vol te houden  
wanneer de dagelijkse sleur ons dreigt te verslappen  
en de moed ontbreekt om door te gaan.  
Blijf Gij de inspirerende bron  
waar wij terecht kunnen en ons gedragen weten,  
en telkens opnieuw de veerkracht vinden  
om onze dankbaarheid te laten rusten  
in de open handen waarmee Gij ons toerust,  
elke dag,  
ook vandaag,  
altijd.  
 
Amen. 
  
 
(naar M.D.H. in digitale gebedenbundel Don Bosco Vlaanderen 2005) 


