
Vergeven in Jezus' naam 
 
 
Echt leven, samen leven, is niet zo gemakkelijk.  
Niet altijd zijn wij voor elkaar wie we eigenlijk zijn. 
 
We zijn soms hard en kortaf,  
gaan elkaar uit de weg  
of doen elkaar pijn of verdriet.   
Nog een geluk dat we ook nieuwe kansen kunnen geven,  
elkaar om vergeving kunnen vragen,  
elkaar vergeving kunnen schenken.  
‘Tot zeventigmaal zevenmaal’ zei Jij, Jezus.  
Jij veroordeelde niet, maar sprak:  
’Ga heen en zondig niet meer’. 
 
Ook wij willen niet op onze fouten vastgeprikt worden.  
Ook wij worden niet graag nagewezen met de vinger.  
Ook wij vragen niet dat onze kleine kantjes worden onderstreept.  
Help ons de eerste steen niet te gooien,  
het eerste verwijt niet te spreken.  
Help ons onze eigen gebreken niet te vergeten.  
Help ons genadig te worden en te vergeven  
in Jezus’ naam, in jouw naam.  
 
Amen. 


