Voor hen die lijden

Geloven begint in het opstaan van armen.
hopen begint in het diepst van de wanhoop.
liefhebben waar je geen liefde meer hebt.

Voor allen die gekruisigd worden als uw Zoon,

voor alle mensen die verlaten zijn bidden wij U;
voor allen die hun lot niet kunnen dragen;

voor hen die lijden en geen zin of uitkomst zien;
voor allen die opstandig zijn of uitgedoofd, verlamd;
voor hen die verbeten en verbitterd zijn,

schamper en cynisch:

maak hen mild, open hun ogen opnieuw

voor de goedheid die er onder mensen mogelijk is,
voor uw schepping en uw toekomst.

Voor allen die geremd en angstig zijn,

voor hen wier geweten verkrampt is en onvrij,

voor allen die onrustig zijn en gespannen,

onzeker, ten einde raad;

voor hen die slachtoffer werden van chantage en corruptie;
voor allen die in het spel van zoveel duistere machten en goden
kapot worden gemaakt:

dat zij in hun weerloosheid

mogen gelijken op Jezus uw zoon

die in de handen der mensen weerloos is geweest.

Voor hen die moedeloos worden

bij het zien van alle kwaad in deze wereld;

maar ook voor hen die vol hoop zijn,

voor allen die kracht uitstralen en vriendschap kunnen geven:
dat zij staande blijven als zij worden beproefd,

en nooit ontbreken in ons midden.

Wij bidden U voor allen

die geen gestalte en schoonheid hebben om naar op te zien;
voor hen die niet mee kunnen,

voor kinderen die ongelukkig geboren zijn,

voor allen die gestoord zijn en gehandicapt,

voor ongeneeslijke zieken:

wij bidden U dat wij de zin mogen ontdekken

van hun aanwezigheid in deze wereld.

Geloven begint in het opstaan van armen.
hopen begint in het diepst van de wanhoop.
liefhebben waar je geen liefde meer hebt.



