
Niet dood en duister ... hoop 
 
Het loopt als een rode draad 
doorheen de oude verhalen 
die in de bijbel opgetekend staan: 
dat dood en duister nooit 
het laatste woord hebben. 
Angst en onmacht evenmin. 

Dat leven goed kan worden 
en vrede bereikbaar is. 
Dat ieder mens rechtop kan komen 
om beeld van Liefde te zijn. 

Een droom van ieder mens 
die in de loop der eeuwen 
een belofte werd 
waar God zelf borg voor staat. 

Tot op vandaag 
zet die belofte 
mensen in beweging. 

Geen duister, 
of zij zien een lichtpunt. 
Geen vastgeroeste situatie, 
of zij vinden een uitweg. 

Klaar en helder 
zien zij de werkelijkheid onder ogen, 
maar leggen zich niet neer bij de feiten. 
Ze blijven hopen, 
gaandeweg. 

Zij weten van beter. 

Carlos Desoete 

 


