
Als Allerzielen nadert 
 
 
Heer God,  
nu Allerzielen nadert,  
willen wij ons de namen herinneren  
van mensen die ons dierbaar waren:  
een peter, een meter, een vader of moeder,  
een broer of zus, een vriend of vriendin. 
 
Wij willen dit doen  
zonder verbittering in ons hart, Heer,  
omdat we geloven  
dat de dood niet het einde is.  
Uw liefde voor de mensen  
laat niet toe  
dat zij in het  niets zijn verdwenen.  
Gij geeft toekomst aan hen  
die Gij opneemt in uw goedheid. 
 
Voor die verhoopte toekomst  
hebben we geen precieze woorden,  
alleen het vertrouwen  
in uw Zoon,  
die door zijn dood  
het Leven bracht.  
 
Help ons geloven  
dat onze overledenen  
voortaan in uw nabijheid leven. 
 
Amen 


