
Als de wijn opraakt... 
 
 
Liefdevolle God, 
als de wijn opraakt  
en het feest als een nachtkaars uitgaat,  
 
als zorgen en verdriet het plezier verdrijven  
en ziekte ons uit het lood slaat,   
 
als pijnlijke fouten ons achtervolgen  
en eenzaamheid overblijft,   
 
als schuld en wroeging ons overvallen  
en door twijfel ons uitzicht verduistert,   
 
als alles ons teveel wordt  
en de schaduw van de dood ons nadert, ons inhaalt,   
 
Vader, ontferm U dan over ons  
en stel ons Jezus Christus voor ogen,  
zodat wij hoop vatten  
en ons gered weten.  
 
Amen. 
  
 
(naar ‘Geloven Nu’, deel 10, Adveniat, 2011) 


