
Als je op weg gaat... 
 
 
Toen Jezus met hen de warmte van zijn vriendschap  
en de diepte van zijn levensbron had gedeeld,  
stuurde Hij zijn leerlingen de weg op…  
Hij zei: 
 
‘Als je op weg gaat, heb dan vooral oog en oor  
voor wie klein is, verloren en gebroken.  
Loop op het ritme van de traagste, draag wie moe is,  
troost wie droef is, groet wie eenzaam is.  
Deel jezelf zonder er iets voor te vragen. 
 
Als je op weg gaat, neem dan geen geld mee,  
neem niets mee om indruk te maken  
of om macht te hebben over anderen.  
Aan mijn aanwezigheid heb je genoeg. 
 
Als je op weg gaat, wens ieder die je ontmoet vrede toe  
en maak de vrede waar in je eigen hart,  
zodat je vanuit je vrede  
kan delen met je tochtgenoten. 
 
Als je op weg gaat, zal je niet gespaard blijven.  
Als je doet wat Ik zeg,  
zullen ze je uitlachen, je naïef vinden,  
ze zullen je aan de kant zetten, aanklagen.  
Dat hebben ze ook met Mij gedaan.  
Als je op weg gaat met Mij, zullen ze ook jou vinden. 
 
Als je op weg gaat, wees maar niet bang.  
Elk haar op je hoofd is geteld.  
Ik zal bij je zijn onderweg.  
Zoals mijn Vader Mij de hele weg gedragen heeft,  
dwars door de dood heen,  
zo zal Ik jou dragen,  
vandaag en altijd.’ 


