
Avond: Blijf bij ons, Heer 
  
 
Blijf bij ons, Heer, 
want het wordt avond. 
De dag neigt ten einde. 
  
Blijf bij ons 
en bij alle mensen. 
  
Blijf bij ons 
op de avond van de dag, 
op de avond van ons leven, 
op de avond van de wereld. 
  
Blijf bij ons 
met uw genade en goedheid, 
met uw woord en sacrament, 
met uw troost en uw zegen. 
  
Blijf bij ons 
als de nacht over ons daalt: 
de nacht van kommer en angst, 
de nacht van twijfel en strijd, 
de nacht van de bittere dood. 
  
Blijf bij ons, 
bij allen die in U geloven, 
in tijd en eeuwigheid. 
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