Bidden in de morgen

Heer,
in de stilte van deze ontluikende dag
kom ik U vragen om vrede, wijsheid en kracht.

Ik wil vandaag de wereld bekijken met ogen
vol liefde en mededogen,
geduldig zijn, begrijpend, wijs en zacht.

Help mij de mensen te zien zoals Gijzelf ze ziet
om zo telkens opnieuw het goede in ieder te herkennen.

Sluit mijn oren voor alle laster,
behoed mijn tong voor kwaadsprekerij,
dat allen die mij ontmoeten uw aanwezigheid ervaren.

Bekleed mij met uw schoonheid, Heer,

en geef dat ik gedurende de ganse dag
U openbaren mag.

(Gaby Quicke)



