Bidden met onze vormelingen

God, Jij die bent ‘Ik zal er zijn voor u’,

in de naam van elke mens

klinkt iets door van een uniek levensverhaal.
Vandaag zijn de namen van onze jongeren
verweven in het verhaal

van onze geloofsgemeenschap.

Wij vragen Jou: wees hen, wees ons nabij
op de weg naar hun vormsel.

Dat onze ogen en oren opengaan

voor de hoop en toekomst

die Jij in ieder van ons mogelijk maakt.

Dat wij elkaars naam- en tochtgenoot worden
op de weg van Jezus,

de weg van ‘lk zal er zijn voor u’.

Amen.



