Bidden om licht - 2

Wij bidden om licht voor die wijde wereld

en voor de stad waarin wij wonen:

nieuw licht,

overal waar de stoppen van de hoop zijn doorgeslagen;
nieuw geloof,

overal waar mensen zich terugtrekken

en niet meer geloven dat de vrede

het winnen zal op de oorlog;

nieuwe liefde,

overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd;
nieuwe ogen,

overal waar mensen het niet meer zien zitten

en op elkaar zijn uitgekeken.

Wij bidden om licht

overal waar duister en dood

het leven hebben aangevreten,

van het grote moorden tot het kleine handgemeen,

van de grote honger tot ieders eenzaamheid,

van het grote wantrouwen tot ieder gebrek aan mededogen.

Wij bidden om licht,

wij bidden om Christus, de nieuwe mens:
dat Hij opstaat in ieder van ons

en in die ene wereld van ons samen.

Amen

(Jan van Opbergen, Kleine symfonie)



