
Bij angst en twijfel 
 
 
Als de twijfel en de angst ons leven aanvreten  
en de moed ontbreekt om door te gaan,  
toon ons dan de weg naar de berg:  
die plek van stilte   
om even met U alleen te zijn,  
om kwaad en zorgen af te geven   
aan U die onze grote Drager zijt. 
 
Zet ons dan op het spoor van Mozes, Elia en Jezus,  
die ook hun angst en twijfel hebben gekend  
en toch hun keuze trouw gebleven zijn  
en zo dragers zijn geworden van uw Licht. 
 
Leer ons ons te spiegelen aan hen  
die zo dicht met U verbonden waren,  
zo intens vanuit U leefden,  
dat zij uw Licht, uw Naam uitstraalden  
en alles in hen sprak van “Ik zal er zijn voor u”. 
 
Doe ons weten dat Gij in hen te vinden zijt,  
in ons te zien zult zijn  
als wij verder gaan op hun weg. 
 
Geef ons nu en dan, soms heel even maar,  
zo’n moment van licht  
in uw stilte,  
in het weten dat wij door U bemind zijn  
en toon ons dan de weg naar de vlakte,  
naar het dagelijkse leven,  
om met uw kracht uw weg verder te gaan. 
 
 
(Carlos Desoete) 


