Bij de monding van de levensstroom

God, Vader en Schepper van ons leven,

uit U zijn we te voorschijn gekomen

en naar U keren we terug.

Gij zijt zowel de bron als de monding van de levensstroom.
Een diep gevoel van dankbaarheid tekent ons elke dag,
bij het opstaan en bij het slapengaan.

In U mogen wij toeven, bewegen en zijn,

zoals een vis in het water,

een vogel in de lucht,

een foetus in de moederschoot.

Gij zijt achter ons,

VOOr ons,

boven en onder ons,

in ons.

Help ons toegroeien naar overgave en vertrouwen,
doorheen de verschillende fasen

van ons broos en vergankelijk menselijk leven.

Wij belijden: het werk van uw handen

laat gij niet vallen in zinloosheid en leegte.

Gij tilt uw schepping op

in liefde en geborgenheid.

Amen.

(Wilfried Rossel, Bijbel en Bezinning)



