
Bij moeilijke momenten 
 
 
God van alle leven,  
soms bent U voor ons verborgen,  
maar soms kunt U ineens oplichten  
in een gebeurtenis of in een andere mens.  
Dat sterkt dan ons vertrouwen in uw werking in onze wereld.   
 
Blijf ons nabij als tegenslag, ziekte of ongeluk ons treffen.  
Geef ons mensen die ons blijven bijstaan  
en die ons niet in de steek laten.   
 
En geef dat wij van onze kant  
de ander niet alleen laten,  
maar gebruik ons als uw instrument  
en maak uw nabijheid en zorg zichtbaar door ons.   
 
Dan blijven we samen op uw spoor:  
het teken dat U ons nooit in de steek laat,  
hoezeer U ook schuilt in het verborgene.   
 
Laat Jezus, uw Zoon,  
die de grote verlatenheid heeft gekend,  
ons bijstaan,  
ook op de zware momenten van ons leven.  
 
Amen. 
 
 
(uit Geloven Nu, deel 9) 
 


