Bron van leven

Gij levende, Gij Onuitsprekelijke,

Gij die ons blijft zoeken wanneer wij verloren lopen,
Gij die ons wilt bewaren

wanneer wij onszelf verliezen,

wij bidden U:

wil ons vasthouden, wil ons dragen,

als wij, mensen, elkaar niet meer kunnen dragen.
Houd ons open voor Uw naam

die telkens nieuw is,

als wij dreigen dicht te slibben.

Houd ons open voor uw beweging

als wij in ademnood geraken.

Breng ons telkens terug bij de Bron

die Gij voor ons wilt zijn,

Een Bron van Leven.



