
Bron van toekomst 
 
 
God, 
leer ons weer bescheiden te worden 
en niet alles te wensen, 
niet altijd en overal meester te willen zijn, 
niet over alles te willen beschikken, 
nu, 
meteen. 
 
Leer ons weer dat alles zijn uur heeft 
en dat groei in kwaliteit 
niet verhaast kan worden. 
Leer ons te wachten 
op het geschenk van elk seizoen: 
bloesemtijd, groeitijd en oogsttijd. 
 
Leer ons vooral te vertrouwen 
in deze ‘verwarrende tijd’ 
waarin veel waardevolle dingen 
lijken te verdwijnen en te verkwijnen, 
waarin niets diepgaand 
schijnt te gebeuren 
maar waarin bij nader toezien 
toch veel al herbegint, 
op een heel nieuwe wijze, 
heel anders dan gisteren. 
 
Gij, die Bron van toekomst wilt zijn, 
leer ons hoopvol te blijven 
en nieuwe wegen te bewandelen. 
  
 
(naar Frans Cromphout /Jean-Paul Vermassen) 


