Christenen: een schat in de akker

Als christenen in hun doen en laten
rekening houden met God

zijn zij een lichtpunt in deze tijd.

Ook al voelen zij zich soms achterhaald:
zij zijn toekomst.

De kleine christengemeenschappen
zijn een schat, verborgen in de akker.
De akker is de wereld

waar het eigenbelang

en het recht van de sterkste gelden.

In die wereld durven zij vertrouwen
op God en op elkaar.

Zij handelen naar hun geweten

en doen met liefde hun plicht.

Het is allemaal niet spectaculair,

wel kostbaar als een verborgen schat.
Zij bouwen aan een wereld

waar het onderscheid tussen goed en kwaad
nog bestaat.

Dat is de weg

naar een stukje hemel op aarde.

(Manu Verhulst in Neem en lees)



