
Credo: Breng ons bij de plek 
 
  
Breng ons bij de plek  
van de eerste ontroering,  
het oudste wonder:  
uw Geest over de wateren,  
de oerzee waarom alle leven is geboren,  
vruchtwater van de schepping  
waarin Gij de aarde, onze moeder,  
en ons allen hebt verwekt. 
  
Breng ons bij de plek  
van de eerste ontroering,  
het oudste wonder:  
water uit de rots, 
leven in de woestijn,  
toen alleen Mozes nog geloofde  
in uw reddende nabijheid. 
  
Breng ons bij de plek  
van de eerste ontroering,  
het oudste wonder:  
bij de put van Jacob  
waar Jezus de Samaritaanse  
om wat water vroeg,  
hij de bron van levend water  
voor wie dorst naar gerechtigheid. 
  
Breng ons bij de plek  
van de eerste ontroering,  
het jongste wonder:  
ook wij worden gedoopt in water en Geest  
in de dorpskerk, die oude kade  
langs de levensstroom. 
  
Breng ons bij de plek  
van de eerste ontroering,  
het jongste wonder:  
dauwparels in de morgen,  
malse regen op de middag,  
bij valavond een regenboog;  
en dag en nacht  
de tranen van onschuldigen  
waarin uw gelaat weerspiegelt  
en Gij ons oproept  
tot solidair handelen en wandelen  
naar uw Geest. 
  
(uit Werken aan een eco-kerk) 


