
Daarom bidden wij U... 
 
 
Niet om voorspoed en welvaart bidden wij U, God,  
maar om uw nabijheid  
in goede en kwade dagen. 
 
Niet om eer en aanzien bidden wij U,  
maar om uw zegen  
die ons tot een zegen maakt. 
 
Niet om bewaring voor mislukkingen bidden wij U,  
maar om de kracht en de moed  
om telkens opnieuw te beginnen. 
 
Niet om een ongestoord bestaan bidden wij U, Vader,  
maar om een leven waarin hoop, liefde en geloof  
de toon aangeven. 


