
De Verrezene 
 
 
Vader,  
als Jezus ons als de levende  
op een of andere dag aanraakt,  
help ons dan geloven  
dat de steen die alles duister en kil maakte,  
is weggerold.  
Help ons Hem te herkennen  
in wie dicht bij ons leven.  
Open ons innerlijk  
opdat wij zouden horen  
wanneer Hij ons roept bij onze naam.  
Laat ons begrijpen: Jezus is de Levende,  
niet zomaar een hoofdrolspeler  
met een blijde boodschap in een treurig verhaal.  
Hij is de Verrezen die tot ons zegt:  
‘Sta nu op en ga!  
Getuig van Gods oneindige liefde  
die de dood overwint  
n het ware Leven geeft.’ 
  
 
(Iny Driesen) 


