De droom van een duurzame samenleving

Tegen onverschilligheid
bidden wij.

Tegen verspilling
bidden wij.

Tegen uitbuiting

bidden wij.

Tegen uitsluiting
bidden wij.

Voor herverdeling
moeten wij opkomen.
Voor gelijkheid in vrijheid
moeten wij opkomen.
Voor gerechtigheid,
moeten wij opkomen.
Voor versobering
moeten wij opkomen.

Met meer ontvankelijkheid
zullen we gelukkiger zijn.
Met meer bewondering
zullen we gelukkiger zijn.
Met minder overheersing
zullen we gelukkiger zijn.
Met meer solidariteit
zullen we gelukkiger zijn.

Laten we van hier weggaan

in een klimaat van vrede.

Laten we elk op onze plek

werk maken van een klimaat

van zorgzaamheid voor mens en aarde.

Laten we elkaar verzamelen

om de wereld wakker te schudden,

om te wegen op de politiek.

We geven de droom

van een sociale, duurzame samenleving niet op.

(J.P. Vermassen)



