Dienst aan de aarde, de ander, Jou

Laat mij jouw ogen zijn, Ene,
en kijk met mij mee:

‘Zie hoeveel ellende er is,

en wanhoop en leegte!’

Maar Jij richt mijn ogen
en laat me zien

hoe mooi de wereld is,
vol hoop en liefde!

Laat mij jouw mond zijn, Ene,

ik zal voor Je spreken.

Ik zal luid roepen

‘dat er geen waarden en normen meer zijn,

dat deze wereld wordt beheerst door geld en vijandschap,
en niets en niemand anders!’

Maar Jij vormt mijn lippen

en laat mij zeggen

dat mensen nog altijd goed zijn,
zoals zij geschapen zijn,

en dat de grond waarop wij staan
nog altijd heilig is.

Laat mij jouw handen zijn, Ene,

ik zal voor Je werken.

‘Zie, een stad van vrede zal ik bouwen,
een prachtig kunstwerk,

en een tempel tot jouw eer.’

Maar Jij brengt mijn handen tot rust
en laat mij voelen

hoe fris het water is,

hoe zacht het mos,

hoe sterk de bomen,

en hoe gevoelig mijn huid

als die naakt is.

Ik bid Je: Wees altijd in mij aanwezig,
en maak alles wat ik doe

tot niets anders

dan een dienst

aan de aarde, de ander en Jou.

(Willem Marie Speelman, Leven met Franciscus)



