
Dragers van mensen 
 
 
“Ik zal vissers van mensen van jullie maken". 
Dit betekent: “Ik zal van jullie ‘dragers van mensen’ maken.” 
  
Dragers van mensen zijn zij die 
gedreven door geloof en Godsvertrouwen, 
zich door niets of niemand laten tegenhouden. 
Ook niet door een weerbarstige muur 
die beklad is met argwaan en vooroordelen. 
Zij blijven aandringen aan de gesloten deur 
die klemt door onverschilligheid en tegendraadse insinuaties. 
  
Dragers van mensen zijn zij 
die gaten vinden in muren van egoïsme. 
Die bressen slaan in het cocon van isoleringsdrang en hebzucht. 
  
Dragers van mensen zijn zij die draagvlak zijn voor elkaar 
en de ander verder dragen in hun zorg. 
Die met open handen een brug slaan naar wat hen overstijgt 
en de handen vouwen dicht bij Hem. 
  
Een medemens dragen 
is hem op de schouders nemen uit interesse en meevoelen, 
uit betrokkenheid en solidariteit. 
Het is de blik niet afwenden als het pijn doet 
of als je alleen maar toeschouwer kan zijn. 
Geef dan al wat je draagt uit handen 
en richt je blik op Hem, de drager van alle leven. 
  
We zijn geroepen om dragers van mensen te worden, 
in Gods naam. 
 
  
(MDH op Don Bosco digitaal 2012) 


