
Een kerk uitbouwen 
 
 
Heer, help ons een kerk uit te bouwen 
waar het goed leven is, 
waar we kunnen ademen en zeggen wat we denken, 
een kerk waar men zich vrij voelt. 
  
Een kerk die luistert voor ze spreekt, 
die verwelkomt voor ze oordeelt, 
die vergeeft zonder te willen veroordelen, 
die goed nieuws aankondigt eerder dan ze aanklaagt.. 
Een barmhartige kerk. 
  
Een kerk waar de eenvoudigste broer en zus 
zal verstaan wat de ander zegt. 
Waar de verstandigste leider  
zal weten dat hij niet alles weet, 
waar het hele volk aan zijn trekken kan komen … 
Een wijze kerk. 
  
Een kerk waar de Geest van Jezus te gast kan komen 
omdat niet alles is voorzien, geregeld en vooraf beslist… 
Een open kerk. 
  
Een kerk waar de durf om nieuwe dingen te proberen 
groter is dan de gewoonte te doen als weleer… 
Een kerk onderweg. 
  
Een kerk waarvan men niet zegt: 
’Zie hoe goed ze georganiseerd zijn’, 
maar: ‘Zie hoe ze elkaar liefhebben.’ 


