
Gastvrijheid 
 
 
‘De vossen hebben een hol 
en de vogels van de hemel een nest, 
maar de Mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen.’ 
Lucas 9,58 
  
Met die woorden, Jezus, 
ben Je in de rij gaan staan 
van die miljoenen mensen 
zonder thuis, 
zonder vaste woonplaats, 
zonder papieren, 
zonder identiteit, 
overal, maar nergens thuis. 
Met die woorden van Jou:  
’geen steen om je hoofd op te laten rusten…’  
wordt ons eigen huis  
minder vanzelfsprekend.  
En ons eigen hart  
minder versteend,  
onze kennissenkring  
minder besloten. 
 
Met die woorden van Jou  
wordt wakker in ons hart  
een heimwee naar een wereld  
als een gastvrij dorp  
waar iedereen welkom is  
en waar geen mens  
nog op de vlucht moet  
voor een ander mens. 
  
 
(Manu Verhulst) 


