
Gebed in vriendschap 
 
 
God, maak mij bereid  
alles te geven wat ik heb,  
waar mijn hart vol van is,  
wat mij zo dierbaar is,  
waar ik hartstochtelijk van houd,  
waar ik alles voor over heb,  
waar ik het meest mezelf in ben,  
ik, die door U word gekend. 
 
God, maak mij bereid  
te delen wat ik heb,  
mijn vreugde en mijn verdriet,  
mijn dag en mijn nacht,  
mijn geloof en mijn onzekerheid,  
mijn kracht en mijn zwakheid,  
mijn woord en mijn stilte,  
mijn liefde en mijn eenzaamheid,  
ik, die door U word bemind. 
 
God, zo maakt U mij  
tot steun voor mensen om mij heen,  
betrouwbaar voor wie aanklopt,  
behulpzaam voor wie roept. 
 
Ik bid in Jezus’ naam.  
Amen. 
 
 
(G.F. Kelling) 


