Gebed voor vormelingen

Om zegen voor jonge mensen

bidden wij U, God.

Maak ze sterk en scherpzinnig,

bestand tegen leugens en schijnwaarden,
tegen de giftige lucht

die ze tegen wil en dank moeten inademen.
Beloof ze uw licht op hun wegen

en de moed om ook in het donker

hun weg te zoeken.

Zegen ze met vriendschap en liefde

en met kracht in uren van eenzaamheid.
Zegen ze met vreugde,

zegen ze in hun tranen.

Vul hun dagen met werk en rust,

met ernst en spel.

Roep ze tot vrijheid,

roep ze tot dienst.

Bewaar ze zoals ze zijn op deze dag

en maak ze hoopvol voor de dagen die komen.
En wees Gij voor hen

de stilste stem,

de vriend zonder naam.
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