
Geef ons uw vreugde 
 
 
God, onze Vader,  
hemel en aarde hebben wij van U gekregen  
en ook onszelf. 
 
Behoed ons voor de droefheid die ons overvalt  
als wij uw gevende hand vergeten.  
Maak ons weer wakker,  
open onze ogen en toon ons  
hoeveel wij van U hebben gekregen,  
gekregen om niets. 
 
Leg ons woorden in de mond  
als Maria  
die steeds voor ogen houdt  
hoe heerlijk en hoe mooi Gij haar geschapen hebt.  
Zo blij is ze, als ze zegt:  
’Ik verheug mij uitbundig om de Heer,  
ik jubel en ik juich om de Heer;  
want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding;  
Hij heeft mij gehuld in een mantel van heil,  
zoals een bruid is getooid met al haar sieraden’.  
God, red ons uit de droefheid die over ons komt  
als wij vergeten dat Gij ons alles hebt geschonken.  
Geef ons uw vreugde,  
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.  
 
Amen 
 
 
(Godfried Danneels) 


