
Gelukkig 
 
 
Gelukkig de mensen, 
die de oproep van Jezus verstaan 
en de steen wegrollen 
die de andere mens belet mens te worden. 
  
Gelukkig de mensen, 
die zich gratis kunnen inzetten 
voor het huisgezin dat in grote nood verkeert, 
want zij rollen de steen weg die dat gezin belet 
uit te groeien tot een menswaardig gezin. 
  
Gelukkig de mensen, 
die geregeld bij een zieke op bezoek gaan 
en hem of haar opbeuren. 
Zij rollen de steen weg 
die hem of haar belet ten volle mens te zijn. 
  
Gelukkig de mensen 
die elkaar op het werk of op school verstaan 
en mekaar willen helpen 
om de goede geest te bevorderen. 
Zij rollen de steen weg, 
die belet in een aangename sfeer 
met elkaar samen te werken. 
  
Gelukkig de mensen 
die zich in een geloofsgemeenschap inzetten 
en medeverantwoordelijkheid willen dragen 
voor de uitbouw van Gods Rijk. 
Zij rollen de steen weg, 
die de geloofsgemeenschap verhindert 
van de grond te komen 
of verder uit te groeien. 
  
Gelukkig de mensen 
die achter de schermen werken, 
die zich in het verborgene willen inzetten. 
Zij rollen dikwijls grote stenen weg, 
die een gemeenschap beletten 
tot echt leven te komen. 
  
 
(in Don Bosco digitaal) 


