
Gij zijt een God van de weg 
 
 
De tent waarin Gij wilt wonen, 
dat nomadenverblijf, 
zegt ons dat Gij een God van de weg zijt. 
Gij slaat uw tent op, nu hier, dan daar, 
op alle mensenwegen. 
Wie zal u zeggen waar Gij moet wonen? 
Wie zal u vastzetten in een huis, 
in een paleis, in een tempel? 
Gij woont daar 
waar we samenkomen in uw naam. 
Laat ons dan oplettend leven, God, 
want wij weten niet 
of Gij vandaag niet uw tent wilt opslaan 
hier, waar wij zijn. 
  
  
"Ik heb nooit in een huis gewoond, sinds de dag dat Ik de Israëlieten uit Egypte heb 
weggevoerd tot vandaag toe. Ik ben altijd meegetrokken in een tent, waar Ik in 
verbleef."  (2 Samuel 7,6) 
 
 
(Frans Cromphout s.j.) 


