
Hem in het donker vinden 
 
 
Als je je thuis voelt bij God, 
als je Hem ook in het donker weet te vinden, 
dan sta je sterk, hoef je niet bang te zijn… 
Doe je ogen open, dan zul je God zien. 
Hij houdt de deur voor je open en Hij zegt: 
’Als je je vasthoudt aan Mij, 
dan zal Ik je helpen. 
Als je Mij roept en vertrouwt, 
dan zal Ik er zijn. 
Ik zal voor je zorgen, zolang als je leeft, 
nee, nog langer, 
want vrienden van Mij, 
die gaan nooit verloren.' 
  
 
(Paul Begheyn, s.j.) 


