
Hoop en bevrijding 
 
 
Heer God,  
het is het geheim van uw liefde  
en het verlangen van uw hart  
om bij ons te zijn  
en het leven met ons te delen.  
In Jezus, uw Veelgeliefde,  
zijt Gij een van de onzen geworden,  
weerloos en kwetsbaar  
als een mensenkind.  
Hem herkennen wij als uw Zoon,  
onherroepelijk teken van uw menslievendheid.  
Rondom Hem verzamelt Gij ons,  
altijd weer opnieuw,  
als uw volk, uw Kerk.  
Zie om naar uw Kerk.  
Geef haar moed en geloof  
genoeg om op uw woord te vertrouwen  
en uit uw liefde te leven,  
zodat ze iets betekenen kan voor de mensen,  
niet heersend, maar dienend,  
niet opdringerig, maar overtuigend,  
niet in haar recht, maar op haar plaats.  
Geef dat zij, weerloos en kwetsbaar,  
teken mag zijn van hoop en bevrijding  
voor alle mensen. 
 
 
(Jozef De Kesel in U wil ik ademen) 


