
Hou vol 
 
 
't Is waar, het doet pijn  
te zien hoe goed het gaat  
voor wie naar niets omziet,  
hoe welvarend die leeft  
van wat verdiend is op de kap van een ander.  
Alles gaat hen voor de wind,  
zij leven op rozen. 
 
Verlies de moed niet  
als je tracht rechtvaardig te leven,  
voor God tellen andere normen.  
Jij hebt toekomst  
als je zijn wegen volgt.  
Voor jou ligt een wereld open  
voorbij alle ellende,  
over alle tijden heen. 
 
Zij verdwijnen,  
niets blijft van hen over  
voor het eeuwige leven. 
 
 
Jij weet dat, 
wat er ook gebeurt, 
iemand naar je luistert  
en altijd bij je is.  
Hij vangt je op,  
zelfs als je struikelt. 
Hij geeft je leven,  
altijd weer opnieuw. 
 
Hou vol,  
God stelt je niet teleur. 
 
 
(Wies Merckx, naar Psalm 37) 


