
In Jezus Christus was Jij te zien 
 
 
God, in Jezus Christus was Jij te zien,  
Jij, “Ik zal er zijn voor u”.  
Je was de ziel, de kern van zijn leven.  
Je was te horen in zijn woorden,  
te zien in zijn daden.  
Je gebeurde in Hem.  
En het was waar wat Hij zei:  
“Wie Mij ziet, ziet de Vader”. 
 
Maak ons ook tot mensen als Jezus:  
in wie Jij te zien bent,  
in wie Jij te horen bent,  
in wie Jij gebeurt.  
Want Jij bent de ziel  
en de zin van ons bestaan. 
 
 
(Carlos Desoete) 


