
In ons leven uitgezaaid 
 
 
Jij hebt jezelf ooit opengebroken  
en uitgezaaid in ons bestaan. 
 
In een Mens kwam je aan het licht.  
In woorden sprak Je een belofte  
die mens wil worden in ons.  
In brood en wijn brak  
Je voor ons open  
het visioen van leven,  
dieper dan de grond van dit bestaan. 
 
Open ook ons leven  
dat we delen van onszelf  
wat ons beweegt en twijfelen doet.  
Dat we in gemeenschap worden  
wat jouw droom voor mensen is. 
 
Open ons leven  
dat we ontdekken mogen  
hoe geven en ontvangen  
de spiegels van  
één Liefde zijn. 
 
 
(Vincent Duyck) 


