Keer ons naar elkander

God, Vader en Moeder,

keer ons om.

We zitten met onze rug naar de toekomst,

we staren met verweesde blik naar wat voorbij is
en houden ons vast aan zekerheden van toen.
Keer ons om.

Open onze ogen

voor het boeiende landschap van morgen:

de wereld van de mensen.

Gij ziet hen groeien

naar vrij en zelfstandig denken.

Gij ziet hen werken

aan geluk en welzijn van ieder

in dit leven, op deze wereld.

Gij ziet hen worstelen

met de laatste vragen

en de laatste hebzucht.

Keer ons om.

Duw ons naar buiten, naar uw mensen,

naar de minsten het meest.

Wij mogen echo zijn van uw woord

en de zachte warmte van uw liefde.

Uw scheppingsdrang mag zichtbaar worden

in onze creativiteit.

God, Vader en Moeder,

Keer ons naar elkander.

Bind ons aan elkander in geestdrift en vertrouwen.
Dan wordt onze dagorde van heel gewone dingen
een buitengewone kans om U opnieuw te vinden.

(Manu Verhulst)



