
Laat me U zoeken 
 
 
Laat me U zoeken, Heer,  
elke dag opnieuw?  
te midden van de dingen,  
te midden van de mensen.  
Laat me U zoeken,  Heer,  
met volgehouden toewijding,  
met een vertrouwen dat nooit opgeeft.  
Laat me U zoeken  
die mijn Heer zijt en mijn God  
en alle vreugde overtreft,  
die elke pijn en strijd kunt zinvol maken.  
Laat me U zoeken, Heer,  
met al wat streeft in mij. 
 
Laat me U vinden, Heer,  
diep in de stilte  
van mijn eigen wezen,  
maar ook in iedere mens  
die Gij mij laat ontmoeten.  
Laat me U vinden,  
die bron en eindpunt zijt  
van mijn bestaan,  
Gij die uit liefde  
mij tot liefde hebt gewekt.  
Laat me U vinden, Heer,  
heel spoedig  
en voorgoed. 
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