
Leven, tot over de dood 
 
 
Heer onze God,  
midden in het leven ervaren wij de dood.  
Het brood stilt onze laatste honger niet,  
geen vriendschap dringt door  
tot onze laatste eenzaamheid  
en alle liefde wordt door de dood bedreigd.  
Hebt Gij niet in ons  
het zaad der onvergankelijkheid gelegd:  
liefde die leven wil?  
Zeg ons dan  
dat wij niet tevergeefs beminnen,  
dat wij met allen   
die ons brood gedeeld hebben  
zullen leven voor uw aanschijn.  
Geef ons het teken van uw trouw  
tot over de dood,  
geef ons het brood  
dat onze laatste honger stilt:  
Jezus, onze Heiland. 
 
 
(Frans Cromphout in Een tijd van spreken) 


