
Maak me mild en zacht 
 
 
Heer,  
maak me mild en zacht  
in plaats van bitter en hard.  
Maak me vertrouwvol  
in plaats van wantrouwig en achterdochtig.  
Maak me toornig om onrecht,  
halsstarrig vechtend om vrede,  
laat me schudden aan macht,  
stampen tegen pretentie  
en ingaan tegen bezitsdrang. 
 
Heer,  
laat me een lieve dwarsligger zijn.  
Het zal hard aankomen.  
Ik zal storm oogsten,  
maar toch  
- naast U -  
zal ik me goed voelen  
in het besef  
dat de mens geheeld wordt  
en heil ten deel valt. 
 
 
(Ward Bruyninckx) 


