Magnificat

Het is mijn diepste zijn dat zingt van God
ik juich met heel mijn wezen,
want vrij mag ik gegeven zijn,
heb God mijn warme kracht zien worden.

In mij mocht wonderbaar gebeuren
waarmee ieder mens is toebedeeld:
te groeien naar Gods beeld

te worden naar Gods wezen,

de Onuitsprekelijke zij geprezen!

Vrede daalt sinds mensenheugenis
over wie opstaan uit de duisternis,
die van Gods diepte weten :

altijd nieuwe kracht van krachtelozen.

Elke eigenwaan wordt in de kiem gesmoord
en wie zetelt op de eerste rij,

maakt eerloos plaats voortaan

voor de kleine mens vooraan.

Want wie honger lijdt

uitkijkt naar gerechtigheid,

haar of hem wordt recht gedaan in overvloed
maar wie vol blijft van zichzelf, uitpuilt van teveel
blijft buiten staan.

De mens die door het donker gaat,
blijft eeuw na eeuw bewaard,

naar het goddelijk woord van trouw,
zoals ons is gezegd, verteld

dat wie vertrouwde grond verliet,
gelovig sporen achterliet
tot op vandaag,

zo getrouw is onze God.

(Karel Staes)



