Maria leeft

Maria, jij leeft in elke vrouw, in elke mens
die om het even waar wordt vergeten
en over het hoofd gezien.

Jij leeft in elke vrouw, in elke mens
van wie niemand nog iets verwacht.

Jij leeft in elke kleine mens

die niet berust bij minachting of onmacht,
maar die - tenminste bij zichzelf -

de hoop wakker houdt

dat ook een neergeslagen mens

ooit rechtop zal komen.

Jij leeft in elke mens

die weigert te verlammen in de angst
en durft geloven in dat woord:

vrees niet,

met jou wil God iets nieuws beginnen.

Jij leeft in elke mens,

in iedere gemeenschap van mensen
die verzet pleegt tegen de geest
van het elk voor zich,

van macht en geweld

en van de sterkste eerst,

en die zich laat bezielen

door de God van het leven.

Jouw leven draagt de boodschap
dat ieder mens

de kiemen kan dragen

van een nieuwe toekomst.



