Midden in het graf,

in het graf van de dood,

van oorlog en onrecht,

van haat en angst,

heb ik een engel gezien.

Hij had geen vleugels en zijn gewaad schitterde niet.
Neen, hij was heel gewoon,

een mens als ieder ander mens.

Hij was er,

midden in dat graf.

Hij was niet weggelopen van de mens en zijn ellende,
Hij was er,

in mijn angst en mijn onvrede,

in mijn onmacht

in midden in de dood van velen.

Hij was er

zoals God er altijd is,

midden in de dood..

Niet bang zijn, zei hij,

Je hoeft de Levende hier niet te zoeken.
Maar breek de graven open,

maak de zwachtels los

die mensen gevangen houden in zichzelf,
toegeklapt in hun verdriet;

herstel de onmacht en de angst,

wek een nieuw vertrouwen,

en wees er ook voor anderen.

Dan zul je Hem zien, de Levende,

daar gaat Hij u voor.

Wie God doet

is door geen grafsteen tegen te houden.

Aan u allen wensen wij

een zalig Pasen

dat je midden het graf van de dood
een engel mag zien,

een engel mag zijn.

Carlos Desoete
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