
Nieuwjaar 
 
 
Wees ons nabij, God,  
elke dag van dit nieuwe jaar. 
 
 
Wees ons nabij  
in onze liefste wensen,  
n onze diepste momenten,  
in dat waar we samen nog van dromen. 
 
  
Wees ons nabij, God,  
in alle gewone dingen,  
in de vanzelfsprekende dingen,  
in de dagelijkse taak waar wij voor staan. 
 
Wees ons nabij  
wanneer wij lijden aan het leven,  
wanneer pijn en verdriet ons overvallen,  
wanneer wij elkaar  
misschien niet meer verstaan.  
Laat niet toe, God,  
dat ons leven slijt aan gewoonte  
en dat wij blind worden voor elkaar. 
  
Geef ons ogen om elkaar te zien  
als een kostbaar geschenk  
en laat ons uw geschenk zijn  
voor mensen om ons heen. 


