
Wens voor 2009 
 
 
Een jaar van menswording, 
dat wens ik je toe : 
vuisten ontloken 
tot delende strelende handen, 
handen die vrede doen 
en verbondenheid boetseren; 
ogen die stralen van een geluk 
dat niet te kopen is, 
van geestdrift voor het goede 
en van het Licht 
dat leeft in ziel en hart, 
een mond die spreekt 
woorden van hoop en vergeving, 
oren die luisteren 
en je maken tot iemand 
bij wie elk ander 
thuis en op verhaal mag komen; 
een lichaam vol goede gezondheid 
en een ziel vol blijde gezindheid. 
Dat wens ik je toe: 
een jaar om mens te worden, 
beeld van Ik ben er voor u. 
Zoals God mens werd in Jezus, 
zo wil Hij het vandaag worden 
in jou. 
  
Carlos Desoete 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Een feestelijk jaar wens ik je toe 
met veel mooie momenten 

waarop “Ik zal er zijn voor u” 
gebeurt 

in tedere ontmoetingen 
en liefdevolle zorgen, 

in trouwe inzet voor wat morgen 
beter maken kan, 

in harten die ontvankelijk luisteren 
naar elkaars verhalen 

van vreugde en verdriet 
van hoop en geestdrift, 

in het stille werken 
aan verbondenheid. 

 
Mooie momenten als uitdagingen 

om te herderen en te kerken, 
en zicht te krijgen 

op de toekomst van God 
in de tijd die voor ons ligt. 

Veel mooie momenten 
zullen ons gegeven zijn, 

vaak verrassend onverwacht 
zullen ze ons overkomen, 

ze zullen in ons hart verschijnen 
als een ster in de nacht. 

Volg die ster: 
ze brengt jou 

bij de plek waar God geboren wordt. 

Carlos Desoete 

	  


