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Oasemoment  'Wanneer je naar de kerststal gaat' 

Emmaüsparochie   -   donderdag 21 december 2023 
 

 
 
Bij het ontsteken van vier kaarsen 
 
Uitkijkend naar Kerstmis  
ontsteken we een eerste kaars  
om onze wanhoop te verdrijven,  
als teken dat we durven geloven  
dat de duisternis niet zal overheersen  
maar dat er licht zal zijn voor iedereen. 
 
We ontsteken de tweede kaars  
om onze twijfel te verdrijven,  
als teken dat we durven geloven  
dat er een wereld zal komen  
met toekomst voor iedereen. 
 
We ontsteken de derde kaars  
om onze angst te verdrijven,  
als teken dat we durven geloven  
dat de dromen van de profeten  
werkelijkheid zullen worden in onze dagen. 
 
We ontsteken de vierde kaars  
om onze moedeloosheid te verdrijven,  
als teken dat we durven geloven  
dat wij nieuwe mensen zullen zijn  
die metterdaad werken aan Gods koninkrijk. 
 
(auteur niet gekend) 
 
Korte stilte 
 
Evangelie 
 
We lezen uit het tweede hoofdstuk 
van het evangelie van Lucas. 
 
In die tijd werd een bevel van keizer Augustus bekend gemaakt.  
Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen.  
Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam.  
Daarom gingen alle mensen op reis.  
Ook Jozef moest op reis.  
Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea.  
Want hij kwam uit de familie van David,  
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en David kwam uit Betlehem.  
Jozef ging samen met Maria naar Betlehem.  
Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger. 
Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren.  
Het was Maria's eerste kind, een jongen.  
Maria wikkelde hem in een doek,  
en legde hem in een voederbak voor de dieren.  
Want er was voor hen nergens plaats om te slapen. 
Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem.  
Ze pasten buiten op hun schapen.  
Opeens stond er een engel tussen de herders,  
en het licht van God straalde om hen heen.  
De herders werden bang. Maar de engel zei:  
"Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws.   
Vandaag is jullie herder geboren: Christus, de Heer.  
Hij is geboren in Betlehem, de stad van David.  
En zo kunnen jullie hem herkennen:  
het kind ligt in een voederbak en is in een doek gewikkeld."  
En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen.  
Ze eerden God en zeiden:  
"Alle eer aan God in de hemel.  
En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt." 
 
(Lucas 2, 1-14 - Bijbel in gewone taal) 
 
Korte stilte 
 
Samenzang 
 
Zingen we samen Er is een roos ontsprongen, nummer 208 in Zingt Jubilate. 
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Korte stilte 
 
Bezinning 
 
Zou dit Kerstmis kunnen zijn? 
 
De drukte neerleggen,  
drijfveren loslaten,  
emoties laten wegebben  
om de mens als mens te zien,  
het kind in hem ontdekken,  
en dan...  
wie wordt dan niet vertederd?  
Wie blijft nog zo hard als de wereld,  
of boos, of jaloers, of vol naijver  
bij het zien van het Kind?  
 
Het Kind brengt je tot de essentie  
dat liefde iets is dat je krijgt,  
en dat je enkel geven kan  
zoals je het zelf gekregen hebt. 
 
Als je tijdens de feestdrukte  
het leven ontdekt  
door stil te vallen  
voor het Licht van de kribbe,  
dan ontdek jij de Liefde  
die God er voor jou heeft ingelegd. 
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(auteur niet gekend) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Je hoeft niet veel te spreken 
wanneer je naar de kerststal gaat, 
weet dat je vrede vindt 
als je dit Kind naar binnen laat. 
 
Je hoeft geen schatten mee te dragen 
wanneer je naar de kerststal gaat, 
weet dat voor dit Kind 
een klein gebaar volstaat. 
 
Je hoeft niet lang te blijven 
wanneer je naar de kerststal gaat, 
als je maar begrepen hebt 
wat dit Kind te wachten staat. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
wanneer je naar de kerststal gaat, 
dit Kind legt weer de rust 
op jouw vermoeid gelaat. 
 
Je hoeft niet veel te wensen 
wanneer je naar de kerststal gaat, 
weet dat in 't nieuwe jaar 
dit Kind je niet verlaat. 
 
(Frans Weerts) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Leef je in vrede 
met heel je familie en met alle mensen? 
Of heb je ruzie? 
Is er iemand die je gekrenkt heeft, 
die je pijn heeft gedaan, 
gekwetst tot in het diepste van je ziel? 
Is het misschien je eigen man of vrouw? 
Je eigen kind misschien? 
Dan is er een wonde open in je binnenste. 
 
Ik ga je iets vragen wat zeer moeilijk is, 
maar het wordt Kerstmis 
en daarom durf ik het te vragen.  
Schenk vergiffenis! 
Zeg niet: "Dat is onmogelijk! 
Ik heb voor die ander alles overgehad, alles gegeven. 
Vergiffenis, neen, dat gaat niet!" 
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Je hebt niet alles gegeven, nog niet. 
Je geeft pas alles,  
wanneer je vergiffenis schenkt. 
‘Vergiffenis’ is de mooiste kerstgave! 
’t Is een goddelijk geschenk, 
en ook jij hebt vergiffenis nodig! 
In de vergiffenis gaan alle wonden toe 
en bloeit de liefde! 
 
(Phil Bosmans) 
 
Stilte 
 
Samenzang 
 
Zingen we samen Komt ons in diepe nacht ter ore, 
Zingt Jubilate nummer 206. 
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Korte stilte 
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Bezinning 
 
In een donkere nacht 
werd in een stal een kind geboren 
als een belofte van licht en vrede,  
van nieuwe toekomst, 
van God-heel-dichtbij. 
 
Het werd geboren in de nacht 
en heeft dus niet gewacht 
tot het licht werd 
en de wereld stralend nieuw was. 
 
Het werd geboren in een stal 
en heeft dus niet gewacht 
tot het welkom was  
en onderdak vond. 
 
Het werd geboren in een harde tijd 
en heeft dus niet gewacht 
tot er definitief vrede gekomen was 
en ieder conflict verdween. 
 
Het werd geboren in een samenleving 
vol religieuze onrust 
en heeft dus niet gewacht 
tot mensen elkaar konden vinden 
over grenzen van religies heen. 
 
We vieren Kerstmis dus niet 
om te vertellen dat  
vrede werkelijkheid geworden is in onze wereld 
en God er plots heel tastbaar  
en onverdeeld te vinden is. 
 
We vieren Kerstmis 
om in deze wereld en deze tijd 
niet te vergeten 
dat wij pas dragers van licht worden 
als we eerst het licht in onszelf durven ontdekken. 
 
(naar Vincent Duyck) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Kerstmis, 
een feest van blijheid 
omdat een Kind onder ons is geboren, 
Mens en God tegelijk. 
God die spreekt tot jou en mij 
in de eenvoud van een Kind. 
Daarom vieren wij feest in blijheid. 
 
Kerstmis, 
een feest van eenvoud: 
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omdat de herders, marginalen, 
als eersten de ster zagen 
en het Kind mochten zien. 
Het is een waarschuwing voor onze zelfgenoegzaamheid. 
De eenvoud van het Kind 
spreekt tot het hart. 
Daarom vieren we feest in eenvoud. 
 
Kerstmis, 
een feest van vrede: 
omdat het Kind spreekt 
tot allen die van goede wil zijn, 
die het goed menen met elkaar. 
En meestal zijn wij ook wel van goede wil, 
zeker op een dag als vandaag. 
Maar het feest van vrede duurt meestal niet zo lang. 
 
Kerstmis, 
een feest van liefde. 
Liefde van de moeder en het kind, 
liefde van de ouders voor elkaar. 
Liefde van jonge mensen die elkaar graag zien. 
En liefde ook van de mensen onder elkaar: 
een glimlach, een bemoedigend woord. 
 
Kerstmis, 
een begin, 
elk jaar opnieuw. 
Misschien heeft het Kind het zo wel gewild, 
als een voortdurend herhaalde herinnering 
aan het goede en schone dat in ons allemaal zit. 
Als een herinnering ook dat dit onze opdracht is, 
nu met Kerstmis, 
maar ook alle dagen, een heel jaar lang. 
 
(auteur onbekend, naar een bezinning op www.dominicanenschildebergen.be) 
 
Stilte 
 
Kerstwens 
 
Een Ierse kerstwens. 
 
Mijn wens voor jou is 
dat je altijd in je hart 
de gouden herinnering bewaren mag 
aan elk moment van echte kerstvrede 
dat je hebt gekend. 
 
Dat je dapper mag zijn in het uur 
van de beproeving, 
wanneer de berg die je moet beklimmen 
heel hoog schijnt 
en de lichtbakens van hoop zeer ver. 
 
Dat iedere gave die God je schonk 
mag groeien met de jaren, 
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om vreugde te brengen in de harten 
van hen die je liefhebt. 
 
Mijn wens is dat, 
in ieder uur van vreugde of leed, 
de vredebrengende glimlach van het kerstekind 
met jou mag blijven, 
en dat je altijd heel dicht bij God mag zijn. 
 
(Ierse kerstwens) 
 
Korte stilte 
 
Samenzang 
 
Zingen we samen op de melodie van Adeste Fideles 
Komt allen tesamen,  
Zingt Jubilate nummer 218. 
 

 
 
Korte  stilte 



Oasemoment 21 december 2023     -   10 

 
Afsluiting 
 
Bedankt omdat je vanavond bij ons wou zijn, 
en het mee met ons stil wou maken in je hart. 
 
Het eerste Oasemoment van het nieuwe jaar 
is op donderdag 25 januari. 
Dat is de laatste dag  
van de Gebedsweek voor de Christelijke Eenheid. 
Het thema van die Gebedsweek is 
'Bemin God en uw naaste zoals uzelf'. 
Daar zal het Oasemoment stil bij staan. 
 
Maar nu kijken we eerst vooruit  
naar Gods komst onder de mensen. 
Laten we ons in de komende dagen 
helemaal openstellen voor de blijde boodschap 
van het Kerstfeest: 
dat Gods goede nieuws gebeurt 
waar mensen elkaar dragen, 
waar mensen met Gods ogen kijken 
en zien dat de lamme meer is dan zijn verlamdheid 
en dat achter elke gebrokenheid 
een kind van God te vinden is.  
 
Daartoe zegene ons de Heer 
+ in de naam van de Vader, de Zoon en heilige Geest.  
Amen. 
 
 
 
 
 


